19

Velen kunnen zich bij het woord reformatieju-
bileum weinig of niets voorstellen. Kun je het
woord ‘jubileum’ eigenlijk wel gebruiken? Ik ken
mensen die dit woord in dit verband met geen
mogelijkheid over hun lippen krijgen. Onze Oos-
terburen maken er trouwens wel een geweldige
happening van. Het kan niet op.
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en jaar lang gedenken en vieren...

2016-2017

Inons land is de animo voor het reformatiejubileum
bescheiden. Maar toch heeft niet alleen Refosoo,
maar ook de Protestantse Kerk - ieder voor zich en
ook samen - allerlei plannen ontwikkeld om te vieren
en te gedenken. Een heel jaar lang. Maar wat vieren
we dan precies en wat gedenken we dan?

Er is een proces van kerkvernieuwing
op gang gekomen

een geloofwaardige geloofsgemeenschap te zijn in
onze postchristelijke maatschappij. Laten we vrolijk
en vroom vieren, dat het protestantisme na soo
jaar nog steeds actueel en geloofwaardig is. Laten
we vieren dat het protestantisme elke dag opnieuw
mensen inspireert en bezielt, sinds die gedenkwaar-
dige 31e oktober voorafgaand aan Allerheiligen
1517, dat Maarten Luther zijn 95 stellingen zou
hebben aangeslagen aan de kerkdeur in Wit-
tenberg. Of dat ook echt zo gebeurd is wordt
overigens sterk betwijfeld. Maar zo leeft de

Vernieuwing
Ik zou zeggen: we vieren dat er in de 16e eeuw een
proces van kerkvernieuwing op gang is gekomen, dat
doorwerkt tot op de dag van vandaag. Als Neder-
landse christenen willen we de waarde van die ver-
nieuwingsbeweging herontdekken. We willen onze
tijdgenoten de geloofwaardigheid van het protestan-
tisme laten zien. En we mogen ook wel een keertje
trots zijn op onze eigen traditie, toch? Je bent ge-
loofwaardig als je betrouwbaar bent en staat voor je
zaak. Het christelijk geloof is het waard om geloofd
en beleden te worden. En dan is het de uitdaging om

legende voort in ons collectieve geheugen.

Protestant
Luthers verzet tegen de aflaatpraktijken van de kerk
van zijn tijd gaf de stoot tot de Reformatie, die als ver-
nieuwingsbeweging zeer snel terrein won, mede dank-
zij de pas uitgevonden boekdrukkunst. Daardoor kon-
den de reformatorische ideeén snel verspreid worden
en de tijd was er rijp voor. Luther zelf was aanvankelijk
zeer verbaasd over de gevolgen van zijn initiatief. Zijn
stellingen waren immers alleen maar bedoeld voor
een academisch discussie onder geleerde vakgenoten?
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Maar het liep anders. De g5 stellingen wer-
den onmiddellijk uit het Latijn vertaald en
breed onder het volk verspreid. En zo werd
Luthers protestactie in mum van tijd een

Luthers protestactie werd in mum
van tijd een hype

hype. Toen de bal eenmaal ging rollen was

er geen houden meer aan. En al snel gingen ook de
tegenkrachten zich manifesteren. Toen de Reformatie
in 1529 de kiem gesmoord dreigde te worden, kwam
er een heftig protest van vorsten en steden, die het
oneens waren met het besluit om de godsdienstvrij-
heid te beknotten. Dit staat bekend als het Protest van
Spiers: het woord ‘protestant’ was geboren.

Geen jaartal, een proces...
Weliswaar wordt de Reformatie steevast op 31
oktober 1517 gezet en viert de kerk op die datum

Hervormingsdag, toch is de Reformatie geen jaar-
tal. Het is een proces van kerkvernieuwing, dat
vastgeroeste kaders doorbrak. Ver voor 1517 waren
er trouwens al allerlei vernieuwingsbewegingen
gaande, die de middeleeuwse kerk wilde hervor-
men. Denk maar aan Geert Groote en de broeders
des Gemeenen Levens in Deventer, de Modern
Devotie, John Wiclyff in Engeland, Johannes Hus
in Bohemen en Franciscus van Assisi in Italié met
hun hekel aan kerkelijke pronkzucht en hun idea-
len van eenvoud en naastenliefde. En lang na 1517
is de vernieuwingsbeweging van de Reformatie
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De naam van de Face-
bookpagina is: Reforma

verder gegaan in een steeds doorgaande ontwikke-
ling. Ook de rooms-katholieke kerk is er natuurlijk
doorheen gegaan en moest zich tot de Reformatie
verhouden. De veranderingen van het concilie van
Trente zou je een vrucht van de Reformatie kunnen
noemen, maar is er in ieder geval een reactie op.
Daarom kan het niet anders of we gaan dit samen
oecumenisch vieren.

Devoot en vroom, strijd en geweld
Vijf eeuwen lang leeft het protestantisme nuin
onze Lage Landen. Luthers invloed bleef hier be-
perkt, maar Nederland liep wel voorop in de do-
perse Reformatie (Menno Simonsz) en onderging
vooral de invloed van Calvijn. Mensen gingen meer
dan voorheen zelf in hun eigen Bijbel lezen en dat
kon, omdat er vele Bijbels in de volkstaal van de
drukpersen rolden. Het was overigens heus niet
alles goud wat er blonk. De Reformatie was niet
alleen vernieuwend, vroom en devoot, maar ging
ook gepaard met grof geweld en veel strijd. De
felle strijd tegen de kerkelijke wantoestanden was
bepaald niet zachtzinnig. Met het badwater werd
soms ook het kind weggegooid en de beeldenstorm
is niet iets om trots op te zijn. Wat is er veel moois
gesneuveld - letterlijk in kerken - maar ook figuur-
lijk ging er veel in de vuilnisbak. Maria werd naar
de zolder verbannen en brandstapels rookten. We
bestreden niet alleen dopersen, joden, papen en
ketters, maar ook elkaar als remonstranten en con-
traremonstranten, in een repeterende breuk. Dat is
niet naar het evangelie en het is doodzonde, dat het
er zo toeging. En wat Luther zei over de Joden is af-
schuwelijk en onvergefelijk. Er was in die tijd zeker
meer jodenhaat. Ook andere reformatoren waren er
door aangestoken.

vieren?
Een kerkscheuring die met zo-

—‘ Nogmaals: valt er iets te

tiejaar 2017 l veel onheil en geweld gepaard

1 gingkun je toch niet vieren?

Dat is waar, maar toch willen we soo jaar protes-
tantisme wel degelijk vieren en wel in oecumenisch
verband. Dat doen we dankbaar om het vele goeds dat
de Reformatie ons gaf en vol vreugde om wat de oe-
cumenische beweging ons bracht. Oude controversen
hebben we goddank goeddeels achter ons gelaten.
Als christenen van verschillende denominaties zoeken
we elkaar en vinden we elkaar. En we hebben intussen
wel geleerd, dat het beter is om elkaar vast te houden,
dan elkaar los te laten. We hebben elkaar beloofd in de
kracht van de heilige Geest de verscheurdheid achter
ons te laten en te zoeken naar eenheid. Zo willen we in
onze tijd goede en geloofwaardige getuigen van Jezus
Christus zijn. Er wordt nu gewerkt aan een gezamen-
lijke verklaring van rooms-katholiek en protestant, die
bekend gemaakt zal worden op 31 oktober 2017 en die
gericht is op de samenleving. Ik hoop dat er een goed
en geloofwaardig getuigenis van zal uitgaan, dat ook
een nieuwe impuls geeft aan de oecumene. Want we
zijn pas kerk als we samen kerk zijn.

Tal van activiteiten staan op stapel
Er worden tot aan 31 oktober 2017 door het hele land
allerlei activiteiten ontwikkeld. Voor Refosoo is Karla
Apperloo-Boersma de projectleider en voor de Protes-
tantse Kerk in Nederland ben ik dat. Wij werken goed
samen, ook met de Katholieke Vereniging voor Oecu-
mene en andere oecumenische partners. We hebben
al een gezamenlijke sprekerslijst en een gezamenlijke
Faebookpagina opgezet en in verschillende provincies
zijn hechte samenwerkingsverbanden ontstaan. Over-
alin het land nemen vooral Lutheranen het voortouw.
Het is mooi om te zien hoe groot het enthousiasme is
voor wat je ook het Lutherjaar zou kunnen noemen.
De opening van de landelijke actie vindt plaats op 31
oktober 2016, in een Lutherse Kerk in Amsterdam. Er is
dan een mooi en afwisselend programma met theater,
videopresentatie en een podiumgesprek met inspi-
rerende sprekers. Daarbij ligt nadruk op de betekenis
van het protestantisme nu, in alle verscheidenheid en
veelkleurigheid. We hopen, dat daar mensen uit het
hele land op af komen. En daar wordt tevens het start-
schot voor de estafette gegeven.
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Als een lopend vuur
Het jubileumjaar is een vitstekende gelegenheid om
protestantse thema’s aan te snijden. Geloofsthema’s
zoals: vrij en vrolijk geloven, amazing grace, het ver-
haal verder vertellen, de vernieuwende kracht van
het evangelie komen aan bod. Maar ook: omgaan
met de Bijbel, roeping en plichtsbesef, eigen verant-
woordelijkheid, ambt van alle gelovigen, vrouwen
van het protestantisme en: hoe goed moet je zijn? En
dan hebben we ook nog een aantal belevingsthema’s
als: protestantse kerkmuziek, protestantse levens-
kunst, protestantse dwarsigheid en spiritualiteit.
En niet te vergeten het thema Rome-Reformatie. Al
die thema’s komen aan de orde tijdens de estafette
‘Als een lopend vuur’, die gedurende een jaar door
het hele land gaat om tenslotte uit te monden in de
jubileumviering in de Dom van Utrecht op 31 oktober
2017. Er is dus altijd een activiteit bij u in de buurt

Te kust en te keur
Er is materiaal ontwikkeld voor wie aan soo jaar Pro-
testantisme in de eigen gemeente aandacht wil beste-
den. Er komt een speciale jeugdfilm (Storm). Die is op
dit moment in productie. Luthers Amersfoort heeft een
LutherGame ontwikkeld voor de jeugd. Er komt een
App voor een fietstocht langs vluchtelingengemeen-
ten. En op de websites van de Refosoo en van de Pro-
testantse Kerk is van alles te vinden: preekschetsen,
liturgisch en exegetisch materiaal voor jong en oud,
een stellingenspel, en een rubriek: Waarom ik Protes-
tant ben. Voor de 4o-dagentijd 2017 wordt gezorgd
voor bijpassende teksten, die soo jaar Protestantisme
accentueren. Dus iedereen kan te kust en te keur gaan.

Internationale dimensie
Er zijn ook mooie internationale initiatieven. Zo rijdt er
vanaf november 2016 een verhalenbus door heel Euro-
pa. De tacht gaat langs 67 belangrijke Europese refor-
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matiesteden in 13 landen. Genéve is het startpunt en
dan gaat het via Rome naar Wittenberg. In april komt
de bus in Nederland en doet dan de steden Deventer
en Dordrecht aan. Elke stad geeft iets kenmerkends
mee voor de Wereldtentoonstelling in Wittenberg.

Tot slot
Van harte hoop ik dat op plaatselijke vlak gemeen-
ten zich aansluiten en activiteiten opzetten ter
herdenking en viering van 500 jaar Reformatie. Alle
informatie over het Reformatie jaar is te vinden op:
www.5oojaarprotestant.nl. Laten we er met elkaar een
vroom, vrolijk en gedenkwaardig jaar van maken. O

MNDNI Vivr
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